
De nacht van vier keer 21
Eit Gaastra

Deze roman gaat over hoe we van de aarde een fijne plek 
in het heelal kunnen maken door alle mensen en alle 
soorten geluk te gunnen en voor dat geluk te strijden. 
Iedere intelligente soort wiens liefde voor alles en iedereen 
onvoldoende is, is een gedoemde soort. Maak het verschil, 
word een strijder.

Eit Gaastra (Terwispel, 1962) studeerde scheikunde, werkte 
als milieukundig onderzoeker en schreef twee romans over 
persoonlijke ontwikkeling en twee non-fictieboeken over 
filosofie, natuurkunde en het heelal. Dit is zijn derde roman.
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